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HET GILDE VAN ST. CATHARINA 
 

 

 
 

 

door R. v. Nuland 

 

De oprichting van het kapelletje  
 

De initiatiefnemers 

Omstreeks 1947 kwam regelmatig een aantal Dungenaren bij elkaar om te buurten. Op een 

van die bijeenkomsten ontstond het idee om op de Eikendonk een gedenkteken op te richten 

ter herinnering aan de Kartuizers en de zusters Tertiarissen. De initiatiefnemers, Jos 

Cooijmans, Piet Goossens, Gerrit Jacobs, Josephus Kustermans en Cor van de Oetelaar, lieten 

het niet bij buurten alleen maar togen ook aan het werk. Om er zeker van te zijn dat er 

voldoende historische gronden aanwezig waren, die het rechtvaardigde hun plan uit te voeren, 

werd begonnen met het inwinnen van historische informatie met betrekking tot de 

geschiedenis van de kloosterstichtingen op de Eikendonk. Hun belangstelling ging in het 

bijzonder uit naar Dionisius de Kartuizer en Het zusterke van Barbaradaal.   

 

De Eikendonk  

Wie van Den Dungen naar ’s-Hertogen-bosch gaat kan vanaf de splitsing Bosscheweg - 

Kloosterstraat recht voor zich uit, nu nabij de autosnelweg (A2), een groep lindebomen zien 

staan. Dit is de plaats waar tot in het midden van de vorige eeuw de Eikendonk lag. De 



 

 

 

Eikendonk, ook wel De Hogert of Het Klooster genoemd, was een natuurlijke verhoging in 

het landschap. Naar alle waarschijnlijk dankte de Eikendonk zijn naam aan de begroeiing ter 

plaatse. Uit archeologisch en historisch onderzoek is gebleken dat die donk al vanaf de 

Midden Bronstijd (ca 800-1200 voor Chr.) tot in het midden van de 19e eeuw bewoond is 

geweest. In 1467 vestigden zich er de Kartuizers en in 1475 de zusters Tertiarissen die er het 

klooster Barbaradaal bouwden. In de jaren zestig van de vorige eeuw is de Eikendonk, ten 

gevolge van de ruilverkaveling van het Bossche Broek en de aanleg van de autosnelweg 

(A2), afgegraven en voorgoed uit het landschap verdwenen. 

 

De Kartuizers  

Vrijwel alle grote kloosterorden hadden in de 15e eeuw te 's -Hertogenbosch, of in de nabije 

omgeving, een stichting. Zo ook de Kartuizers. In 1465 was door Ludolf van de Water aan de 

Kartuizers een stuk grond in Olland geschonken om er een klooster te bouwen. Twee jaar 

later in 1467 vonden de monniken de omgeving van Olland echter toch niet zo geschikt. Ze 

hadden liever een klooster in de omgeving van de stad, waar ze in tijden van gevaar een 

veilig heen komen konden vinden. Ludolf van de Water, die behoorlijk vermogend was, 

kwam aan hun wensen tegemoet en kocht in 1467 de erven op de Eikendonk. Vervolgens 

vertrokken de Kartuizers uit Olland naar Den Dungen. Maar ook de Eikendonk vonden de 

Kartuizers niet zo'n geschikte plaats en in 1472 verhuisden ze door bemiddeling van ene 

Dionisius naar Vught.  

 

Dionisius de Kartuizer (1402-1471) 

Dionisius van Leeuwen trad in 1424 in bij de Kartuizers te Roermond. Hij was in die tijd in 

de hele westerse wereld beroemd door zijn geschriften. Dionisius heeft een onvoorstelbaar 

groot oeuvre nagelaten. Het telt meer dan veertig lijvige delen. Zijn laatste traktaat De 

Meditatione heeft hij voltooid in 1469, het jaar waarop hij het klooster op de Eikendonk 

verliet en terug keerde naar zijn klooster nabij Roermond.  

 

Het klooster Barbaradaal  

Mochten de Kartuizers de Eikendonk niet een ideale plaats voor hun klooster hebben 

gevonden, er waren anderen die dat wel vonden. Een zekere Henricus Henrici Aleytensoen 

trad met de eigenaren, de Kartuizers, in onderhandeling en kocht de grond en de gebouwen 

die er nog stonden met het doel om er een klooster voor Tertiarissen te stichten. In 1475 

vaardigde de bisschop van Luik de stichtingsoorkonde uit, waarbij aan het klooster de naam 

werd gegeven Sint Barbaradal.  

 

Ruim 120 jaar hebben er, op een korte periode na, zusters Tertiarissen in het klooster 

Barbaradal op de Eikendonk gewoond. Tengevolge van de 80- jarige oorlog is het klooster 

ten onder gegaan. Omstreeks 1600 werd het klooster gedeeltelijk verwoest en uiteindelijk 

hebben de laatste drie nog in leven zijnde zusters in 1626 het klooster aan de bisschop van  

's-Hertogenbosch overgedragen. 

 

Het Zusterke van Barbaradaal 

Op het einde 19e eeuw is in de Nationale Bibliotheek van Parijs een handschrift met 

geestelijke liederen terug gevonden. Gezien de tekst moet het handschrift ontstaan zijn tussen 

1470 en 1510.  

Op pag. 22 van het handschrift staat: Dit laeiisen buecsken hoert thoe suster Liisbet 

Ghoeijaers. Tot ver in het midden van de vorige eeuw was men er algemeen van overtuigd 

dat het handschrift in het klooster Barbaradaal op de Eikendonk door zuster Liiesbet 

Ghoeijaers is samengesteld.  



 

 

 

 

 
 

In 1966 publiceerde A. van Seggelen, een studie die hij van het handschrift maakte, waarin 

hij tot de voorzichtige conclusie komt dat het handschrift afkomstig moet zijn van een zuster 

Claris uit het klooster Urbastinnen te Brussel.  

 

DE BOUW VAN HET KAPELLETJE 
 

Het Noord Brabants studentengilde. 

Na voldoende geïnformeerd te zijn over de geschiedenis van de kloosters op de Eikendonk en 

in het bijzondere over Dioniusius de Kartuizer en de (zogenaamde) dichteres van 

Barbaradaal, die ze het Zusterke van Barbaradaal noemden, vonden de initiatiefnemers het 

historisch verantwoord om daar een gedenkteken in de vorm van een kapelletje op te richten. 

Maar de grote vraag was: hoe dat te realiseren. Gelukkig was men in contact gekomen met 

het Brabants Studenten gilde van Onze Lieve Vrouw, een vereniging van Noord-Brabantse 

katholieke studenten die aan een universiteit of hogeschool studeerden.  

 

 

Brabantse Studentengilde van Onze Lieve Vrouw 
 

Tijdens de vakantie kwamen ze in een zogenaamd werkkamp bijeen waar ze hun landdagen 

hielden. In de plaatsen, waar ze bijeen kwamen werden lezingen gegeven waarvoor ook de 

bevolking uitgenodigd werd ook werden er sportieve evenementen op touw gezet. In de 

meeste plaatsen waar de landdagen gehouden werden is door de studenten een kapelletje 

gebouwd.  

Hier lag voor de initiatiefnemers de mogelijkheid. In maart 1948 werd aan het bestuur van het 



 

 

 

gilde gevraagd om de 23e landdag in Den Dungen te houden. Dit bleek echter niet mogelijk te 

zijn, omdat men in het ene jaar in oost- en in het andere jaar in West-Brabant bijeenkwam. In 

1948 was dat Wouw in West-Brabant. Het bestuur van het studentengilde schoof het 

Dungense verzoek toch niet terzijde en besloot om in 1949 in Den Dungen de landdagen te 

houden.  

Op 30 januari 1949 kwam het bestuur van het studentengilde en de initiatiefnemers voor de 

eerste maal bijeen. In deze vergadering werd besloten, mede naar aanleiding van advies van 

het provinciaal bestuur, om op de Eikendonk zelf geen kapelletje te bouwen. Ook de 

studenten zelf prefereerden een bouwplaats zo dicht mogelijk bij hun kampeerboerderij 

(Bramerslandstraat 34). Na enig gedelibrieer werd uitgezien naar een andere bouwplaats. Het 

oog viel al snel op het snijpunt Dijk - Bosscheweg - De Keer onder een paar notenbomen. 

Naast de initiatiefnemers werd vervolgens een uitvoerend comité samengesteld bestaande uit 

Kapelaan Brekelmans; Willem van Gemert, secretaris van de middenstand vereniging; M. 

Sleutjes, secretaris van de boerenbond, Maria van Son, namens de V.K.A.J en P. Broeren. 

Tijdens de paasvakantie van 1949 begonnen de studenten met hun leeractiviteiten. Tientallen 

gezinnen en alle officiële en inofficiële instanties werden geïnterviewd.  

Jong en oud werden ondervraagd, over hun verleden, heden en toekomst. Daarnaast werd 

uitvoerig het gemeente-archief geraadpleegd. De gegevens werden later gebundeld in een 

sociaal-geografisch rapport over Den Dungen dat tijdens de landdagen werd aangeboden.  

Het comité had intussen berekend dat de landdagen en de bouw van het kapelletje minstens  

500. zouden kosten naast de 

 200. die begroot waren voor de glas-in-lood ramen. Albert Troost, lid van het 

studentengilde, kreeg de opdracht de ramen te vervaardigen.  

 

Unaniem was men het er over eens dat op de ramen Dionsius de Kartuizer en het zogenaamde 

Zusterke van Barbaradaal afgebeeld moesten worden. Maar de vraag was: hoe waren deze 

middeleeuwse kloosterlingen gekleed? Wat de Kartuizers betreft was dat niet zo'n groot 

probleem. Ze dragen namelijk nog steeds hun traditionele kleding. Wat betreft de kleding van 

de zusters de Tertiarissen van de H. Franciscus was het probleem iets groter.  

Er werd contact opgenomen met Willem Asselbergs (Antoon van Duinkerken), van wie men 

dacht dat die het wel zou weten. En inderdaad in een uitvoerige brief schreef hij: Hun kleding 

was van eenvoudige stof en grijs van kleur. De zusters droegen mantels waaronder zij een 

wambuis van wit of zwart laken of een wit kleed van hennep of vlas droegen. Met deze 

gegevens kon Albert Troost zijn schetsen gaan maken en de ramen vervaardigen.  

Intussen was J. Kustermans, hoofd van de jongensschool, de voorzitter en C. van den 

Oetelaar secretaris-penningmeester van het comité geworden.  

 

Zij moesten er voor zorgen dat de centen er kwamen. Allereerst deden zij een beroep op de 

17 ere-leden. Dat leverde een bedrag op van  310.-  Dat het kapelletje er gekomen is, is 

vooral te danken aan de vele vrijwillige bijdragen. Behalve geld werd ook in natura 

geschonken; zo gaf een van leden van het comité 6 pond koffie. De middenstand zorgde voor 

vlees, kaas en boter. De advertenties van de Dungense midden-standers in het boekje In de 

stijgers leverde  212.50 op en de verkoop ervan  116.45. De stenen voor het kapelletje 

werden eveneens gratis ter beschikking gesteld. Jan van Lieshout maakte de dak-constructie 

en zorgde tevens voor het benodigde hout. De leiendekker Verzandvoort uit Berlicum zorgde 

voor de dakbedekking. Smid van Thiel schonk het benodigde ijzerwerk en smeedde het kruis 

op het dak.  

De priester Frans Siemer hakte uit een oude eikenbalk een beeld van Maria met op haar 

rechterarm een kind.  

Op maandag 1 augustus 1949 kwamen de studenten naar Den Dungen waar ze, naar een 



 

 

 

ontwerp van Frans Verhees en bijgestaan door Dungense vaklieden, onmiddellijk begonnen 

met de bouw van de kapel.  

 

Plechtige inzegening en overdracht van het kapelletje aan de Dungense bevolkingOp 

zondag 7 augustus was het kapelletje klaar. Na het lof ging men in processie naar het 

kapelletje aan de Keer en werd het door pastoor Van de Eerenbeemd ingezegend. Hierna 

werd het door de studenten aan het kerkbestuur en de Dungense bevolking overgedragen. 

Tegelijkertijd werden er naamborden geplaatst van de Dungense oorlogs-slachtoffers en van 

de 39 Dungense militairen, die toen in Indonesië waren. 

Jarenlang hebben de gezusters Schakenraad de zorg voor het kapelletje op zich genomen. Tot 

in de jaren zestig werd er jaarlijks in de meimaand een processie naar het kapelletje 

gehouden. Maar de belangstelling nam af en het raakte in verval. In 1968 werden de glas-in-

lood ramen, uit angst voor vernieling uit het kapelletje gehaald en kregen toen een plaats in 

de kapel van het bejaardencentrum De Donk. Tot overmaat van ramp werd in 1971 het door 

Frans Siemer gesneden Mariabeeld gestolen. Ter vervanging daarvan is toen door Sjaantje en 

Eduard Coppens een nieuw Mariareliëf gemaakt. 

 
HET KAPELLTJE EN HET GILDE VAN ST. CATHARINA 
 
Huub van Alebeek 

Het gilde van St. Catharina besloot tijdens de jaarvergadering van 1983 om het kapelletje aan 

de Keer op te knappen. Het initiatief hiervoor is genomen door Huub van Alebeek, de deken 

schrijver van het gilde. Het idee daarvoor was bij hem in de loop van 1983 ontstaan toen hij 

op zich had genomen om een autorally samen te stellen. Toen hij daarmee bezig was, kwam 

hij op de gedachte om het kapelletje als oriëntatiepunt te gebruiken. Dit bracht hem 

vervolgens op het idee om er een kapelletjesroute van te maken. Uiteindelijk is het een tocht 

geworden tussen Den Dungen en Oirschot, die voerde langs een zestal kapelletjes. De rally 

was een groot succes. Wat het meeste opviel was dat  

bijna alle kapelletjes keurig onderhouden werden met uitzondering van die van Den Dungen. 

Huub vond dat er iets aan het kapelletje gedaan moest worden. Tijdens de jaarvergadering 

van het gilde in 1983 bracht hij de toestand het kapelletje ter sprake en legde aan de 

gildebroeders de vraag voor: of het gilde de bescherming van het kapelletje niet op zich zou 

kunnen nemen? Hij vond het namelijk een mooie taak voor het gilde die vanouds al de taak 

had om het kerkelijk goed te beschermen. Ook vond hij het een zinvolle vervanging  

van het onderhoud van het Catharina-altaar, dat het gilde vanaf de oprichting in 1595 ruim 

225 jaar lang heeft onderhouden. Bestuur en leden waren het direct met hem eens.  

 

De restauratie 

Nadat het gilde besloten had om het kapelletje op te knappen en te onderhouden, streefde 

men erna om in mei 1984 met de restauratie klaar te zijn. Het kerkbestuur, de eigenaar van 

het kapelletje, beloofde zijn volle medewerking en was bereid het kapelletje symbolisch over 

te dragen. Met vereende krachten begon men het kapelletje op te knappen.  

 

 
Sjaantje en Eduard Coppens maakten een beeldje van St. Catharina, de patroonheilige van het 

gilde, en een nieuwe Maria plaquette; Ria den Otter maakte het reliëf. De glas in lood-ramen, 

uit 1968, werden gerepareerd. Om het kapelletje tegen vernielingen te beschermen maakte 

gildebroeder Eeg van Helvoirt voor de ingang een ijzeren hek, dat door de Rabobank werd 

betaald. Stratenmakers-bedrijf Damen legde de stoep aan. De heemkunde vereniging, met 



 

 

 

name Willem van Doorn, die ook het plan had om het kapelletje te restaureren schonk  165.- 

zijnde het bedrag dat ze voor de restauratie hadden gereserveerd. 

 

De herinzegening  

Op 2 zaterdag juni 1984 na de H. Mis van 17.30 uur, trok het gilde van St. Catharina samen 

met de bouwers van toen, de leden van het Noord-Brabants studentengilde, en vele 

belangstellenden naar het kapelletje aan de Keer. Na een toespraak van burgemeester G. 

Speetjes zegende pastor  

J. Verhoeven het kapelletje opnieuw in en overhandigde de sleutel aan het gilde. Hierna 

bracht het gilde een vendelgroet.  

 

 
 

Bankje 

In de jaren na 1984 kreeg het kapelletje, met name van de vele recreatieve fietsers en 

wandelaars die het passeerden, veel belangstelling. Huub van Alebeek, die vanaf 1984 het 

kapelletje in optima forma onderhoudt en daar vaak is te vinden zag dat er regelmatig 

passanten even bleven stil staan. Sommigen staken er een kaarsje aan en anderen aten of 

dronken er iets.  

Het leek hem een goed idee om voor hen daar een bankje te plaatsen. In overleg en met hulp 

van de gemeente Sint-Michielsgestel is zijn idee gerealiseerd.  

 

Op zondag 22 augustus 1999 na de hoogmis is het gilde in vol ornaat naar de Keer getrokken 

om er het benkske officieel in gebruik te nemen.  

 

Bedevaart 

Naar aanleiding van het benkske is in 1999 binnen het gilde het idee geboren om de traditie 

die tot in de jaren zestig bestond, namelijk om op een zondag in de meimaand, na de 

Hoogmis, op bedevaart naar het kapelletje te gaan, in ere te herstellen.  

Ook de buurtvereniging De Bosscheweg was/is enthousiast en zorgt tot op - de dag van - 

vandaag voor de koffie. 
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